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ING

Ondanks de witwaspraktijken van ING blijf ik deze bank trouw, onder het
motto ‘bij elke andere bank zal ook wel wat aan de hand zijn’. Misschien een
beetje naief, maar merkentrouw gaat bij mij wel vaker boven principes. Zo
fiets ik nog steeds naar de stomerij in het centrum, omdat het personeel
daar zo aardig is, terwijl er ook een stomerij om de hoek zit.

Waar ik mijn geld ook stal, aan uitgeef, of weggeef, het blijft iets wat niet ge-
lukkig maakt.
Ik fietste maandag door Het Gooi en zag de kasten van huizen. Je zou er maar
wonen ... En eerlijk is eerlijk: ik zou er best willen wonen. Toch woonde er in
het gebied waar ik doorheen fietste een topman van de ABN Amro die zich-
zelf, zijn vrouw en dochter van het leven heeft beroofd.

Terug naar de bijbelse wijsheid over geld: ‘Verzamel geen schatten voor u op
de aarde, waar mot en roest ze verderven, (...) maar verzamel schatten voor
u in de hemel, waar geen mot of roest ze verderft, en waar dieven niet inbre-
ken of stelen; want waar uw schat is, daar zal ook uw hart zijn.’

Of zoals André Troost eens treffend schreef in een overdenking: zorg voor
een engel op je giroboek.

TIPKE BERGSMA « directeur War Child nd.nl/opinie BeeLb ANP /KOEN VAN WEEL

LORG IN IEDER GEVAL OP

PAPIER VOOR VREDE

...Als je vrede in documenten vast-
legt, dan geeft dat hoop.

Vandaag is het de Internationale Dag
van de Vrede. De Verenigde Naties
besloten in 2001 om jaarlijks op 21
september hiertoe op te roepen. Een
dag volledig gewijd aan de idealen
van vrede. Een dag waarop zelfs de
wapens zouden moeten worden
neergelegd.

De praktijk blijkt weerbarstig. Maar
zelfs in de theorie ontbreekt het
Recht op Vrede. Dat zit zo: door het
Recht op Vrede vast te leggen, kun-
nen wij onze kinderen de hoop op
een vreedzame toekomst bieden.
Het thema van de Internationale Vre-
desdag is dit jaar de 70e verjaardag
van de Universele Verklaring van de
Rechten van de Mens. Deze verkla-
ring werd op 10 december 1948 in
Parijs aangenomen en wordt wereld-
wijd gezien als de bakermat van de
internationale mensenrechten. Het
bood hoop en houvast na de ver-
schrikkingen van twee wereldoorlo-
gen. De tekst is in meer dan vijfhon-
derd talen beschikbaar en heeft
zowel moreel als juridisch nog niet
aan belang ingeboet. Sterker nog, ze-
ventig jaar na haar ondertekening
blijken de opgenomen grondrechten
actueler dan ooit.

slappe pogingen

Het is mooi dat de VN dit jaar het
thema vrede linkt aan de Verklaring,
maar wat schetst onze verbazing? In
het jubilerende verdrag ontbreekt
een specifiek artikel met het Recht
op Vrede. De VN heeft sinds 1948 een
paar keer geprobeerd om dit gat te
dichten door een eigen resolutie uit
te brengen over het Recht op Vrede.
Dit zijn helaas slappe pogingen ge-
bleken, want daarin stond niet wat
gedaan moest worden om bijvoor-
beeld de vrede te bewaken. Als we
feitelijk kans willen maken op duur-
zame vrede dan begint dat - zoals
met de meeste goede ideeén - toch
echt met het opschrijven ervan, of-
wel het Recht op Vrede. Maar dan
wel inclusief wat we moeten doen
om daarnaar toe te werken. Vrede is
namelijk meer dan de afwezigheid
van geweld. Het is ook actief werk
maken van het aanpakken van de
wortels van conflict, zoals sociale on-

- h.

Dit jaar wordt de 70e verjaardag van de Universele Verklaring van de Rechten
van de Mens gevierd. Maar wat is het vreemd dat die verklaring geen artikel

heeft over een recht op vrede.

gelijkheid, klimaatverandering en de
verdeling van natuurlijke hulpbron-
nen. Door dit vast te leggen, dwingen
we staten ook meer te doen aan con-
flictpreventie.

Nederland kent een lange traditie

Regel dit
maandag op de
‘Nelson Mandela
Vredestop’ in
New York.

van vredesbewegingen. En ook aan
de wieg van War Child stonden des-
tijds vredesactivisten. Het onderwerp
ligt ons nauw aan het hart en wij
doeken liever vandaag dan morgen
onze organisatie op. Maar de realiteit
verhindert ons dat te doen. Momen-
teel leven zo’n 357 miljoen kinderen
in een conflictgebied. Aantallen die
bijna niet meer te bevatten zijn en
dus is actie nodig.

Nu is het aanpassen van de Univer-
sele Verklaring van de Rechten van
de Mens een ongewenst proces,

waarbij alle lidstaten hun toestem-
ming moeten geven aan een aanpas-
sing. Daar gaan jaren overheen. Dat is
geen reden om het niet te doen, maar
op korte termijn lonkt een misschien
gemakkelijkere optie. Om toch maar
ergens te beginnen alvast.

Mandela Vredestop

Aanstaande maandag is de ‘Nelson
Mandela Vredestop’ in New York.
Neem in de slotverklaring het Recht
op Vrede op dat verder gaat dan en-
kel de afwezigheid van oorlog, maar
ook actief de weg baant om conflic-
ten onmogelijk te maken. Nu Neder-
land nog ruim drie maanden lid is
van de VN-Veiligheidsraad heeft het
bij uitstek een invloedrijke positie op
het politieke wereldtoneel. Ook om
extra druk te zetten op weg naar de
top van maandag.

Bied op die manier alle jongeren die
nu opgroeien in conflict, dezelfde
hoop die de wereld zeventig jaar ge-
leden kreeg bij de Universele Verkla-
ring van de Rechten van de Mens.
Want onze kinderen van vandaag
zijn de volwassenen van morgen die
uiteindelijk voor vrede kunnen zor-
gen. Maar voor een succesvolle prak-
tijk ervan, moet toch echt eerst de
theorie op orde zijn. <

KARIN KLOOSTERBOER - kinderrechtendeskundige en auteur van het boek ‘Vertrouwen — Aan het werk met risicojongeren van de Cariben’. nd.nl/opinie seetb KARIN KLOOSTERBOER

CARI BISCHE RGER OP ACHTERSTAND .

...Burgers in Caribisch Nederland
komen er bekaaid vanaf in vergelij-
king met hun landgenoten in het
Europese deel. Het kabinet vindt
dat ze het daar met minder geld
kunnen doen.

Op 13 september sprak de Tweede
Kamercommissie Koninkrijksrelaties
met de bewindslieden Raymond
Knops en Tamara van Ark over het
bestaansminimum op de eilanden:
hoeveel geld hebben bewoners van
Bonaire, St. Eustatius en Saba (BES)
minimaal nodig om van te leven?
Met toenemende verbazing kon het

Dit Haagse
beleid heeft een
verwoestend
effect op de
eilandkinderen.

publiek luisteren naar de taalgym-
nastiek die de bewindsvrouw nodig
had om - afwijkend van Europees
Nederland - voor Caribisch Neder-
land wéér geen sociaal minimum
vast te stellen.

Bijna acht jaar geleden werden de
BES-eilanden onderdeel van Neder-
land en daarmee ‘Caribisch Neder-
land'. Al die tijd is er met twee maten
gemeten; burgers in Caribisch Neder-
land kwamen er telkens bekaaid van-
af in vergelijking met hun landgeno-
ten in het Europese deel. Dat blijft
voorlopig zo als het aan dit kabinet
ligt.

Er leek heel even hoop te zijn met de
aankondiging van enkele maatrege-
len, zoals een verdubbeling van de
kinderbijslag. Daarmee blijft het be-
drag dat ouders ‘daar’ krijgen overi-
gens nog steeds lager dan ‘hier’, ter-
wijl de levenskosten er aanzienlijk
hoger zijn. De bewoners van de BES-
eilanden moeten het met deze eerste
strohalmen doen. In 2020 wordt er
weer geévalueerd en staatssecretaris
Van Ark van Sociale Zaken verzeker-
de de commissieleden verschillende
keren dat het nadenken niet stopt.
Maar van nadenken verdwijnt de
honger niet.

sociaal minimum

Enkele commissieleden wezen op de
motie die twee jaar geleden zowel in
de Eerste als in de Tweede Kamer is

aangenomen. Daarin wordt bepaald
dat de regering het sociaal minimum
voor Caribisch Nederland moet vast-
stellen. Het vorige week besproken
Regioplanrapport geeft bovendien
aan waar die grens moet liggen, ook
al ontkent het kabinet zelfs dat.

Het is intens verdrietig dat er zoveel
woorden en tijd worden verspild.
Triest vooral voor de jeugd die op-

advertentie

Echtpunt

. C ONTMOETING LOODS

Vriendelijk verzoek

Om uw overcomplete spullen ter beschikking te stellen aan de goederen-

In principe is alles welkom mits gaaf en goed. Overleg voor complete in-
boedels bij bijv. overlijden, kleiner gaan wonen e.d. of algehele boedelruiming.

U steunt er een zaak van levensbelang mee.
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Burgers in Caribisch Nederland komen er telkens bekaaid vanaf in vergelijking met hun landgenoten in het Europese
deel. Dat blijft voorlopig zo als het aan dit kabinet ligt.

groeit op de eilanden. Jeugd, waarvan
een aanzienlijk deel geconfronteerd
wordt met armoede. ledere dag weer.

simpel

En het is simpel: met honger kun je
niet opletten op school, van ouders
in de overlevingsmodus kun je niet
verwachten dat ze hun kinderen ade-
quaat opvoeden, zonder geld kan een

kind niet meedoen, armoede ver-
hoogt de kans op geweld. Armoede
bedreigt bovendien de totstandko-
ming van veilige hechting tussen
kinderen en hun opvoeders, en ver-
oorzaakt verwaarlozing. Veilige
hechting is onontbeerlijk voor ge-
zond opgroeien en voor de vorming
van een evenwichtige samenleving.
Zo langzamerhand kun je zonder

overdrijven vaststellen dat dit Haag-
se beleid een verwoestend effect
heeft op de eilandkinderen. Op zo’'n
moment wordt er altijd gewezen op
het falende lokale bestuur. Dat ge-
beurde ook vorige week weer. En zo
kun je nog lang blijven jij-bakken
zonder dat de 5.500 overzeese Ne-
derlandse kinderen daar iets aan
hebben. <

INGEZONDEN JOHAN DE VRIES, NATUURKUNDEDOCENT

Vandaag nog geen herfst

In de openingszin van het artikel ‘Het
lijkt wel zomer, maar de herfst staat
voor de deur’ (Nederlands Dagblad 20
september) wordt geschreven dat de
herfst vandaag begint, op 21 septem-
ber. Het stripje op de voorpagina gaat
daar blijkbaar eveneens van uit.

Dit is echter niet correct. De astrono-
mische herfst begint namelijk voor
Nederland aanstaande zondag, 23
september om 3.54 uur’s nachts.
Voor andere landen op de wereld zal
het op 22 september zijn aangezien
er verschillende tijdzones zijn.

Het is een wijd verbreid misverstand
dat de herfst altijd begint op 21 sep-

tember. Het begin van de astronomi-
sche herfst is als volgt gedefinieerd:
het middelpunt van de zonneschijf
bereikt de lengte van precies 180° op
de ecliptica, de schijnbare baan van
de zon langs de hemelbol, en trekt
van noord naar zuid over de hemel-
equator. Dat laatste is de denkbeel-
dige cirkel die de hemelbol als het
ware in twee delen verdeelt. De zon
staat dan recht boven de evenaar en
nacht en dag duren overal op aarde
even lang (waar men zich ook be-
vindt). Pas in 2092 zal in Nederland
de herfst beginnen op 21 september.
Dat duurt nog even ... <
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Theanne Boer is zelfstandig tekstschrijver. Zij
: schrijft elke derde vrijdag van de maand een
: column.

THEANNE BoEer nd.nl/columns

TAAL TROOST

: Tussen alle koppen in de krant over het platbombarderen
van die ene Syrische stad die nog overeind stond, de zoveel-
ste scheve schaats van Trump, het kinderpardon-zonder-

: pardon en de idioterie van de dividendbelasting, de crisis in
i de RK-kerk en de kerkverlating van Dijkhoff; tussen al die

i verbijsterende berichten, zat er één die mij ook nogal raakte:
: 'Studie Nederlands dreigt te verdwijnen.'

Hoe ergis dat? Erg, vind ik. Steeds minder jonge mensen kie-
i zen voor de studie Nederlandse taal en cultuur. De Vrije Uni-
: versiteit wil de studie al op gaan heffen vanwege te weinig
aanmeldingen en er zijn gelukkig al Kamervragen over ge-
steld. In Nederland studeerden vorig jaar zevenhonderd

: mensen Nederlands tegenover 14.000 in het buitenland. Het
buitenland! Wat moeten ze daar met Nederlands?

i Datvarieert: Polen willen Nederlands leren omdat ze dan

¢ hier kunnen werken, maar Amerikanen studeren Nederlands
omdat ze de zeventiende-eeuwse schilderkunst willen door-
: gronden. Hier kiezen studenten liever voor ‘informatie- en

: communicatiewetenschappen’, omdat ze daar ‘meer aan
hebben'.

: wat heb je daaraan?

Tijdens mijn studie kreeg ik ook vaak de vraag: wat heb je
daaraan? Dat kon ik niet zo makkelijk uitleggen, maar ik had
¢ er wel wat aan, zeker toen ik koos voor de zeventiende
eeuw: de oude taal lezen, in de huid kruipen van iemand van
toen, de gewoontes en manier van denken uit die tijd bestu-
: deren. Verrijkend vond ik het. Maar hoe dat doorwerkt van-
daag, ja, dat kan ik niet goed uitleggen, maar het werkt wel
door, dat weet ik zeker. De waarde van onze nationale kunst,
¢ van literatuur, van de schoonheid van onze taal wordt in dit
land verschrikkelijk onderschat. Schoonheid is geen luxe,
schoonheid is nodig. Heel dom dat liberaal Den Haag dat niet
ziet. Want ik denk zelfs dat een verloederende samenleving

Ik krijg mijn eigen zoon niet
. verder dan Harry Potter.

i daarmee gered kan worden. Niet met een studie Nederlands,
: maar met goed taalgebruik, mooie woorden en zinnen,
schoonheid, nuance, inlevingsvermogen.

Ik denk dat dat mijn diepste drijfveer was om Nederlands te

: gaan studeren: verlangen naar schoonheid. Me daarin verlie-
zen en dat doorgeven. Ik doe dat nog steeds, door mijn zin-
nen zo goed mogelijk te formuleren. Want de Nederlandse

¢ taal is ontzettend mooi en rijk, als je de moeite neemt al
haar hoeken en krochten te doorzoeken. Volgens mij wordt
een mens ook wijzer, milder en genuanceerder van lezen,

: van poézie en proza. Je gaat er anders van praten, van den-
ken. Het is zo jammer dat de jongeren van nu de aandacht
en het geduld niet meer kunnen opbrengen. Ik krijg mijn ei-
: gen zoon op dit moment ook niet verder dan Harry Potter en
ik zie hem nooit van z'n levensdagen gaan genieten van Von-
del. Hij wil computerwetenschappen gaan studeren, zegt hij
nu. De wereld van de nulletjes en de eentjes, en van het En-
1 gels.

bang voor taal

We zijn bang gemaakt voor taal, schrijft James Worthy, co-
lumnist in Het Parool van 19 september. We werden op school
: om onze oren geslagen met regeltjes. Ik citeer, want deze
man schrijft zo prachtig: 'Het kofschip was eerder een oor-
logsschip. Alles draaide om foutloosheid en fatsoenlijkheid.

' Plezier en liefde waren krijgsgevangenen.[...] En van mij hoef
je nu niet opeens Nederlands te gaan studeren of alles van
die ene obscure Zeeuwse schrijver die al achthonderd jaar

: dood is te gaan lezen, maar heb onze taal lief.

Stop met bang zijn. Taal straft niet, taal troost. Het is een
grote pan soep vol lettervermicelli op de eerste dag van de

¢ winter.

Taal is niet je stiefmoeder, nee, taal is gewoon je moeder. Je
lieve moeder op een schommel. Ze vraagt of je haar wilt du-
:wen.

"Hoe hoog?", vraag je.

“Tot voorbij de Wolkers. Ik ben niet bang."'

Zo mooi. Taal troost. Als je de juiste woorden hebt, kun je zo-
veel: troosten, bemoedigen, overtuigen, liefhebben. Als we
¢ maar schoonheid lezen en schoonheid zien.



